"t Vroos d’eiers uit de kiekens ulder gat, en Seed’n en de Berre zaten weer eens in De Vierschaar. Ze
waren niet gaan fietsen geweest, maar gaan schaatsen.

“Dat is zéér populair in Holland,” had de Berre gezegd, “daar doen ze dat al in elf steden ! En het is een
zéér goede training, vooral voor fietsers.”

Seed’n was eerst niet erg favoriet, hij zag letter gelijkenis tussen schaatsen en fietsen, en zijn kennis van
ijs beperkte zich tot de blokjes in zijn dagelijkse whisky. En toen bleek dat schaatsen op van die enge
messen diende te gebeuren, zakte zijn begeestering direkt ferm onder het vriespunt.

“Let op, ik ga ne keer een Van der Perreken doen,” zei de Berre. Seed’n kende Kevin Van der Perren als
Mr. Triple Triple Triple ™ en was sindsdien aan de Westmallekes geslagen, maar wat de Berre in het
schild voerde, was hem voorlopig een raadsel.

“Dat is een viervuldige pirouettesprong, gevolgd door een drievuldige pirouettesprong, en dan nog iets.
Ik ga beginnen met dat nog iets.” De Berre sprak even zelfverzekerd als Katarina Witt in haar topdagen,
maar dat was dan ook een vrouw.

Dat ‘nog iets’ begon en eindigde met de Berre die aanzette gelijk Usain Bolt op de finale 100m vlak,
meteen een zwaai nam als een korenpikker, en — och Here ! — prompt op zijne kop viel.

“Zijde gij op uwen kop gevallen ?!” riep Seed’n, “Weette gij wel hoe gevaarlijk dat dat is ?” — en toen
werd ie helemaal kwaad : “Dat ijs zou ne keer moeten bréken !!! Gij kilo !”

Seed’n wist wat hij zei : de Berre woog een heel stuk door de honderd, en het onheilspellend gekraak dat
op zijn nog warme woorden volgde, leek hem meteen gelijk te geven. Een deel van de schaatsers op de
oude Leie maakte een uitschuiver tot in ‘t Sas van Vijve van 't verschieten, de rest stoof in paniek naar de
rechteroever (een enkeling week uit naar de linkeroever, en verdronk ei zo na in een visgat van een
asielzoekende Inuit), maar de Berre stond recht en bulderde :

“GEEN PANIEK ! Ik heb mijn nek NIET gebroken !”

Dat was waar. De rest was ook waar : de breuklijn liep van aan de Tannerie in Zulte tot aan de kaaf van 't
Veer, daarbij de topgevel splijtend gelijk een blok stoofhout. De angst van het volk sloeg om in woede, en
ware het niet dat Seed’n en de Berre net op tijd hun biezen hadden weten te pakken, zij waren zeker
gelyncht door de steeds woedender en agressiever wordende meute.

Nu zaten zij stil in de Vierschaar, achter hun zevende Pale-Ale en vierde Irish Coffee. Ze hadden
geprobeerd een verklaring te vinden voor het asociaal gedrag van dat gepeupel op het ijs, maar

geraakten niet verder dan “Het zijn een bende stommekloten.” -“ Ja, da’ zijn het.” Tineke had met hen te
doen, streelde even troostvol hun kop(ke), en vroeg of ze nog eens moest inschenken.

(1)Kevin Van der Perren kreeg de bijnaam Mr. Triple Triple Triple, omdat hij als eerste drie drievoudige sprongen in combinatie
sprong.



